
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Peter van der Schoor 
* 23 augustus 1955       10 oktober 2021 

 

Een zondagskind, zoals hij zichzelf vaak noemde, heeft in vol vertrouwen  

zijn laatste reis gemaakt 

We zullen hem herinneren als een bevlogen persoon, die in zijn vakgebied alles eruit heeft 

gehaald wat er in zat. Implantologie, daar lag zijn hart. Naast het praktiseren hiervan  

deelde hij met veel toewijding zijn kennis, aan eenieder met een luisterend oor. Veel 

implantologen zien hem nog altijd als de leermeester in de implantologie.  

Peter had ook een aantal lijfspreuken die hij regelmatig uitsprak.  

 Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. En wie niet kan 

vermenigvuldigen, kan ook niet delen.  

 Houd het simpel doch, leef met vlag en wimpel. 

 Het leven is één groot feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. 

Samen met zijn echtgenote Gerda heeft hij deze wijsheden allemaal toegepast en ons 

hierin meegenomen.  

Wat was hij toch een bijzondere, aparte en ook lieve man. Soms had hij oog voor je, soms 

zag hij je even niet. Vol humor, soms bot en wat moeilijk te peilen. Je kon altijd bij hem 

terecht, maar je moest wel zelf aan de bel trekken. 

Lieve Peter, je ziekte heeft je plots ingehaald, voor ons allen veel te vroeg, wat zullen we 

je missen! 

 

Team Implacom, Implacademy en PerioSafe 

Eveline, Corina, Greet, Nicole, Handan, Bianca, Sjoan, Jonathan en Joris 

Erica, Marèl en Sonja 

Erika en Ellen 

 

 

Is niet meer in ons midden, maar leeft voort in onze gedachten! 

Wil je nog eens naar Peter luisteren? Recent heeft collega Ron Steenkist in zijn 

podcast “Tandarts, Vrijheid en Meesterschap” een podcast met Peter 

opgenomen, “De cowboy van de Veluwe” van 3 september 2021. 

Je kunt je condoleance of herinnering plaatsen op 

www.memori.nl/gedenkplaats/peter-van-der-schoor 
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